
Haarlem krijgt er een bijzondere missionaire ontmoetingsplek bij. Als re:connect 
community church herontwikkelen we een van de grootste kerkgebouwen van de 
stad. Om dat te vieren richten we een gebedskapel in, die we gaan aankleden met 
een kleurrijk en niet te missen lettermozaïek van 10.000 zegenbeden! We doen een 
open uitnodiging om daar deel van te zijn, door een eigen zegenbede in te sturen! 

Want we kunnen al de zegenbeden zelf verzinnen, maar hoe mooi zou het zijn als de 
wand gevuld is met welgemeende zegenbeden uit het hele land en misschien zelfs 
daarbuiten! Bezoekers krijgen dan als het ware een warme deken om zich heen van 
10.000 zegenbeden van mensen die hen in Jezus’ naam het beste toebidden. Daarom 
nodigen we iedereen van harte uit om een korte zegenbede in te sturen via de 
onderstaande link. Of gebruik de QR-code. Op die pagina staan ook de spelregels. 
Stuur deze uitnodiging overigens gerust door naar anderen. Dat waarderen we! 

https://www.groenmarktkerk.com/zegenbeden 

De bedoeling is om de gebedskapel eind januari 2026, tijdens de Week van Gebed, 
feestelijk in gebruik te nemen. Iedereen die meedoet, houden we op de hoogte. 

Waarom zijn we zo enthousiast? 
De Groenmarktkerk is een rijksmonument en een icoon in het Haarlemse stadsbeeld. 
We zijn enorm dankbaar voor de kans om het gebouw te herontwikkelen. Het pand 
behoudt zijn functie als kerkgebouw, maar wordt daarnaast een open en bruisend thuis 
voor de stad. Waar je elkaar doordeweeks kunt ontmoeten of kunt flexwerken. Waar je 
aansluit bij zinvolle activiteiten, binnenloopt voor een goed gesprek of voor gebed in 
het Huis van Gebed. Waar je een concert bezoekt of een zaaltje huurt voor een 
workshop of bijeenkomst. Waar nieuwsgierige voorbijgangers koffie met de Bijbeltekst 
van de dag halen bij de koffiecorner en waar je als tiener gewoon even komt chillen. 
Een plek voor jong en oud, arm en rijk, waar je welkom bent ongeacht je achtergrond. 

En dat alles in een ambiance die niet onder stoelen of banken steekt dat het hier om 
Jezus Christus draait, en waar bezoekers in aanraking komen met geloofsverhalen en 
geloofsinspiratie.  

Het is één groot experiment dat we heel graag aangaan! Juist omdat deze kerk zo de 
aandacht trekt van veel mensen die Jezus niet of nauwelijks kennen. De 
Groenmarktkerk heeft een bijzondere ligging, midden in het toeristische centrum, aan 
een belangrijke looproute, langs de zogeheten ‘sociale boulevard’ met allerlei 
voorzieningen voor mensen in een kwetsbare situatie, om de hoek van het Corrie ten 
Boomhuis en op grond waar al eeuwenlang volgelingen van Jezus Christus 
samenkomen. 

Meer weten? 
We gaan stapsgewijs te werk, naar beschikbaarheid van middelen. Alle hulp daarbij is 
welkom, ook financieel. Lees meer over de plannen en mogelijkheden om die te 
steunen op groenmarktkerk.com.
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